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Er zijn genoeg bekende (of iets minder bekende) personen in onze gemeenten, waarvan
iedereen zegt: “Ja, die ken ik wel.” Maar hoe goed kennen wij deze personen. Meestal
is het van gezicht, een oppervlakkig praatje, een foto in de krant of via, via. Door middel
van deze rubriek willen we proberen iets meer te weten te komen over deze mensen: hoe
leven ze, wat houdt hen bezig, wat zijn hun hobby’s etc. onder het motto: ‘Laat iemand
‘s een jasje uittrekken, zonder ‘m in zijn hemd te zetten’. Aan het eind van het gesprek
krijgt deze persoon de gelegenheid de pen aan iemand anders door te geven. Afwisse-
lend gaan we naar iemand uit de gemeente Ten Boer en Loppersum. Op aangeven van
Jan Geuken te Ten Boer ben ik op bezoek bij Carel Hazeveld te Garmerwolde.

 Ferry ten Brink

Personalia: Carel Hazeveld, geboren d.d. 6
juni 1938 te Groningen, wonend te Garmer-
wolde sinds 1968, getrouwd met Janna Maat,
twee dochters en een zoon.
Opleiding: Tekenacademie, glasschilder en
glazenier.
Beroep: Pensioen.
Eerdere functies: Glazenier, binnenhuis-ad-
viseur.
Overige functies: Ex-G&T-medewerker, ring-
commissaris vogelvereniging ‘De Kardinaal’,
vrijwilliger Dorpsvereniging, hulp-Sinterklaas,
decorsmaker toneelvereniging ‘Wester’ en ac-
tief bij de kerk/begraafplaats.
Politiek: Echte PvdA-man.
Hobby’s: Schilderen, vissen, vogels en knut-
selen.
Kleur: Lila.
Karakter: Accuraat.
Goede eigenschap: Altijd klaar staan voor
anderen.
Slechte eigenschap: Chaoot op mijn eigen
terrein.
Moet lachen om: Om ‘heul veul’ eigenlijk -
altijd opgewekt - en mijn kleinkinderen. Een-
voorbeeldje. Tegen mijn kleinzoontje vertelde
ik eens: “Opa heeft laatst een bekeuring ge-
had.” “Oh ja, hoeveel?” “19 Euro” “Waarom
dan?” “Wegens te snel rijden.” En terwijl hij
tegen de voorband van mijn ‘ouwe-van-da-
gen-wagen’ schopt, zegt-ie: “Dààrmee?”
Kan wel huilen om: Wat er op het ogenblik
gebeurt aan oorlogen, schietpartijen e.d.
Uiterlijk: Liefst in mijn ouwe kloffie, maar bij
gelegenheid gepast gekleed.
Bewondering voor: Mensen die zich inzetten
voor hen die in nood zitten en/of hulp nodig
hebben.

Heb moeite met: Graaicultuur.
Trots op: Mijn vrouw.
Vakantie: Zegt me nu niet meer zoveel, maar
tijdens mijn werkzame leven een tijd van ont-
spanning, met name toen de kinderen nog
klein waren.
Muziek: Liefhebber van reggae, fado en klas-
sieke muziek.
Sport: Vroeger zwemmen en rugby.
Typisch Gronings vind ik: ‘Hé doe’ en ‘Moi’.
Televisie: Alleen informatieve programma’s
(vooral natuurfilms) en het nieuws.
Boeken: Lees weinig, maar als ik lees ... dan
boeken over oorlog en biografieën.
Kunst: Een persoonlijk gevoel.
BuurContact: Wordt van voren naar achte-
ren gelezen; doodzonde als ik ‘m niet zou
krijgen.
Kan me erg verheugen op: Dat we nog een
tijdje mogen doorgaan zoals we nu leven.
Bang voor: Eigenlijk nergens voor, tenzij ver-
keersongelukken.
Hoogtepunt: Mijn ontmoeting met Janna op
29 juni 1959.
Dieptepunt: Verlies van onze dochter.
Vind het jammer: Dat mensen zo slecht naar
elkaar luisteren en te vaak een inhoudsloos
‘Sorry’ zeggen.
Wereld: Die is rond.
Europa: Even via Google op zoek naar Gar-
merwolde.
Nederland: Prachtig land.
Groningen: Helemààl mooi.
Garmerwolde: Hier wil ik verder leven.
Verder wil ik nog kwijt: Ik hoop dat ons
dorpshuis een goede toekomst tegemoet gaat.
De pen geef ik door aan: Meindert Blink te
Woltersum.

Hop (Humulus lupulus)
Hop behoort tot de Hennepfamilie. Humulus komt van ‘humus’(grond, aarde), wijzend op de rijke
grond waarin deze plant groeit. Lupulus is afkomstig van ‘lupus’ wat wolf betekent. Het is een
snel groeiende klimplant die groeit tegen heggen, schuttingen en kreupelhout. De hop groeit
vooral tussen april en juli. Door een groeisnelheid van 10 centimeter per dag, is hop één van
de snelst groeiende planten in het plantenrijk. Mannelijke en vrouwelijke bloemen groeien aan
verschillende planten (net als bij hennep). De vrouwelijke bloemen vormen eivormige vrucht-
kegels, de hopbellen. Deze bevatten de werkzame bestanddelen, de hopbitterstoffen. Die
geven ook het bier de aangename bittere smaak. Volksnamen zijn hoppe, hommel, ranke en
boerendruiven. Plinius de Oudere vermeldde dat de Romeinen de jonge scheuten als groente
aten. In Europa teelden Duitse monniken het al in de 9e eeuw. In Nederland is het in de 13de eeuw
bekend geraakt, en ook hier is het door monniken uitgedacht om het aan bier toe te voegen.
Bierdrinkers moesten in het begin erg wennen aan de bittere smaak van met hop gebrouwen
bier. De bierbrouwers gaven sterk de voorkeur aan hop, vanwege de conserverende kwalitei-
ten. In Engeland werd het zelfs door het parlement verboden, omdat het een ‘kwaadaardig
onkruid’ zou zijn dat ‘de smaak van het bier zou bederven en het volk in gevaar zou brengen’.
In het verleden werd hop beschouwd als lustverhogend. Jonge bruiden kregen de eerste
veertien dagen na het huwelijk dagelijks een mengsel van hop en honing, om de lusten op te
wekken. Het Engelse woord ‘honeymoon’ is hiervan afgeleid. Dit wordt veroorzaakt door het
fyto-oestrogeen in de plant. Bij mannen werkt hop verlagend op het libido. En bij overmatig
biergebruik door mannen ontstaat behalve een bierbuik, ook borstvorming. Hop kan gebruikt
worden bij het rijzen van brood en als conserveringmiddel. Culpeper, een natuurgeneeskundige
uit de 17e eeuw gaf hop bij geelzucht, lever en maagaandoeningen, bij hoofdpijn en huidinfecties
ter bloedzuivering. In de natuurgeneeskunst wordt hop in tinctuurvorm gebruikt bij klachten aan
het zenuwstelsel en hormoonsysteem, de constitutie en op de spijsvertering. Uitwendig wordt
hop gebruikt bij slaapproblemen. Als toevoeging in naast andere kruiden zorgt het voor een
goede, ontspannen nachtrust.

Een droomkussentje
Nodig: een katoenen kussenhoes van 30 bij
30 cm. Neem gelijke delen gedroogde citroen-
melisse, hop en kamille. Let erop dat de ge-
droogde hopbellen niet te oud zijn. Doe de
gedroogde kruiden in een kom en roer goed
door. Doe alles in het kussenhoes en maak
deze dicht. Leg dit kussen op bed als je gaat
slapen.

Slaapthee.
Gebruikt het gedroogde kruid. Nodig 40 gram
citroenmelisseblad, 30 gram hopbellen en 30
gram passiebloem. Maak een thee (twee thee-
lepels kruid per kop) en drink dagelijks een
kopje voor het slapengaan.
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De Kloosterbank van Ten Boer
Ten Boer - Rond het jaar 1200 is met de bouw van een klooster in Ten Boer begonnen.

Het werd gebouwd van kloostermoppen, grote stenen gemaakt en gebakken door de
dorpelingen. De bouw gebeurde onder toezicht van een kloosterbroeder die de bouw-
kunst uitnemend verstond. Er is ongeveer zeven jaar aan gewerkt.

De klei voor de stenen is gedolven uit de
Ticheldobben ten zuidwesten van Ten Boer;
de laagten in het land zijn nog aanwezig. Daar
zijn ze in een oven gebakken en langs de
Schipsloot, in kleine scheepjes, vervoerd.
Deze Schipsloot liep vroeger naar de Stads-
weg ten noorden van de kerk. Vanaf hier
werden de stenen naar de plaats van bestem-
ming gebracht. De kerk is voltooid in 1250.
De Schipsloot had geen functie meer voor de
scheepvaart en werd gedempt. In 1938 werd
het dorpsplein aangelegd.
In die tijd stond er nog een muur van het
klooster bij de Kloosterkerk. Men kwam op het
idee de kloosterstenen van deze muur te ge-

bruiken om er een mooie bank van te maken
op het nieuwe plein: de Kloosterbank, een
monument waar iedereen blij mee was. Jong
en oud maakte en maakt er gebruik van. Het is
jammer dat er in de bloembakken geen bloe-
men meer kunnen staan, maar de bank is door
renovatie weer net zo mooi als vroeger. Het is
een stukje geschiedenis van Ten Boer en het
zou mooi zijn als we dit monument met z’n
allen voor het dorp kunnen behouden.
Dus, jong en oud: maak je gebruik van de bank
om uit te rusten, denk dan aan de eeuwenou-
de historie van de stenen van de Kloosterbank
en behandel de bank met gepast respect.
Jannie Arkema-de Blécourt


